
Maria Martens
1 november 1931   -    24 april 2026

Uitvaartzorg

Zo bijzonder Uitvaartzorg BV
Kolmenstraat 141

3512 Stevoort

Gsm: 0472/57 40 95
Email: info@uitvaartzorgzobijzonder.be

Met warme dank aan:
haar huisarts Dr. Kristien Orye,

het personeel, vrijwilligers en bewoners 
van het Wzc Ocura Herk-de-Stad voor al hun warme zorgen.

Rouwadres: P/a Uitvaartzorg Zo bijzonder,  

T.a.v. Familie Franssens - Martens

Mogelijkheid tot online condoleren op 

www.uitvaartzorgzobijzonder.be en/of www.inmemoriam.be



Maria Martens
Lieve echtgenote van wijlen de heer José Franssens † 1986

Op woensdag 29 april 2026 van 19 uur tot 19.30 uur  

bent u welkom om een laatste groet te brengen aan Maria  

bij  Uitvaartzorg Zo Bijzonder - Wendelen,  

Kolmenstraat 139, 3512 in Stevoort.

Op donderdag 30 april 2026 om 10.30 uur wordt u vriendelijk  

uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens  

de uitvaartliturgie die zal doorgaan in de Sint-Martinuskerk van 

Stevoort, Solidariteitsplein 1 in Stevoort, gevolgd door de bijzetting 

in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Stevoort.

Mogelijkheid tot groeten in de rouwkapel vanaf 10 uur.

Zij leeft verder in de harten van:

    Eveline en Lucien Franssens-Bynens
 Els
 Bart

    Theo en Monique Franssens-Maris
 Kris en Anneleen
  Lieselotte, Karlijn, Tinus
 Jan en Kirsten
 Wim

    Yolande en Patrick Franssens-Mols
 Inge
  Lewis
 Nick en Dorien
  Lene, Kasper
 
    Rosette en Hervé Franssens-Coenen
 Natalie en Maarten
  Xander en Lien, Marie
 Wouter en Annelies
  Renée, Lou

    Martine en Patrick Franssens-Cloes

    Marina en Bart † Franssens-Raskin
 Lien en Giel
  Minne, 
 Tim en Chelsey
 Bram en Lynn
 Julie en Viktor

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Delen verder in dit gemis:
Haar broers, schoonbroer, schoonzussen, nichten en neven.

Families Martens, Franssens, Paesmans en Lowet

Zij werd geboren te Alken op 1 november 1931 en is 

omringd door haar familie zachtjes heengegaan  

in het Wzc Ocura te Herk-de-Stad op 24 april 2026, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Je was er, je bent er, je zal er altijd zijn ... voor ons. 


